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Zojuist verschenen: Overlander en Nooit meer bacalhau

Toevallig zijn het jaargenoten (1966) van de Medische Faculteit Rotterdam. Ad Groen schreef
zijn vierde roman, Jarl Chabet een deels autobiografisch verhaal over de tijd van solidariteit met
de voormalige Portugese kolonieén. Hun boeken zijn inmiddels verkrijgbaar.

Jarl Chabot: Nooit meer bacalhau

Uitgever: Brave New Books ISBN: 9789402112245

‘Het is 1975. De Koude Oorlog woedt. Amerika, Rusland en China strijden om de wereldmacht en
toegang tot grondstoffen. In Afrika vecht Angola voor onafhankelijkheid tegen kolonisator
Portugal. Er ontstaan vier bevrijdingsbewegingen. In het noorden is dat de FLEC, die ook strijd
voert met de MPLA, de partij die de eerste regering vormt van de socialistische Volks Republiek
Angola.

In Nederland zijn solidariteitsbewegingen actief. Het Medisch Komitee Angola (MKA) stuurt een
medisch team naar Cabinda. "Hun strijd onze strijd, internationale solidariteit." De net
afgestudeerde Jarl Chabot (1947) sluit zich hierbij aan. Hij schetst een wereld waarin zijn politieke
overtuigingen heftig botsen met die van anderen. Waarmee hij een authentieke blik biedt op het
turbulente leven van jonge Nederlanders in oorlogsgebied.’

Zie verder de pdf van de cover hiernaast.

Adriaan Groen: Overlander

Uitgever Van Gennep, Amsterdam. ISBN: 9789461642554.

‘Jesse Drost, tropendokter, begint moe te raken van het werken te midden van de armoede op het
platteland van Tanzania. De voortdurende schaarste aan medische middelen en corruptie bij het
ziekenhuispersoneel brengen hem aan het twijfelen of wat hij doet nog wel zinvol is. Wanneer hij
door een eigenaardig voorval in aanraking komt met een goed georganiseerde particuliere praktijk
in Dar es Salaam en hem daar een baan wordt aangeboden, aarzelt hij dan ook niet lang.’

Zie de pdf van de cover hiernaast.
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